
 

SLOBKOUSNIEUWS 20 jrg10  

 

In mei legt elke vogel een ei en wij de zesde nieuwsbrief van de zomerreeks in 

Coronamodus. 

Een aantal Slobkousjes blijven nog zeer actief en zo ben ik weer moeiteloos aan materiaal 

geraakt. Bedankt hiervoor. 

 

Groeten van Jan en hou het gezond! 

19 mei 2011 ……………………….    toen er nog water was 



ZE WANDELDEN, ZAGEN EN STUURDEN ME LEUKE PLAATJES 

Peter is een echt journalist aan het worden! Hij stuurde me volgende mail: 

 

Beste, 
 
Niet te veel spectaculaire zaken deze week. Wat ik gezien heb, zie je in bijlage 
 
Gr Peter 
 

Maar er was wel dit allemaal in bijlage!!!! 

Nieuws uit eigen tuin: 
Daar is ie dan: De gewone coronamot !!! Hoe toepasselijk       

 
 
Mijn eerste imago van de buxusmot dit jaar en ik heb dit bewust niet aan mijn vrouw verteld … 

 



 
 
 
Dennenspanner                                               Populierenpijlstaart 

                      
 
 
Oosterse schone      Vlekpoot 

                       
 
Wapendrager + detail van de ‘Belgische vlag’ 

  
 
 
 

  



Veldparelmoertelling op den Tip in Kerkhoven: 
 
Het gaat goed met de veldparelmoervlinder !! 

 
 

 
 
Aansluitend een kort bezoekje aan Ruitersbroek vlakbij 
http://www.natuurpuntlommel.be/Ruitersbroek.html 
 
De rups van de grote beer 

 
 

  

http://www.natuurpuntlommel.be/Ruitersbroek.html


Kijkje naar boven 
 
In het sterrenbeeld ‘Leeuw’ de Leo triplet (drie sterrenstelsels die op +/- 35 miljoen lichtjaar van 
ons verwijderd zijn) gefotografeerd. 

 
 
De dood van een ster: Dit is een planetaire nevel M57 die op +/- 3200 lichtjaar van ons verwijderd 
ligt dus niet zo heel ver. In het midden zie je een wit puntje. Dat is de rest van een ontplofte ster 
die er vroeger ongeveer uitzag zoals onze ster namelijk de zon (ze was iets zwaarder). 
  



 
 
 
Door de ontploffing worden grote delen materie het heelal ingesmeten (zichtbaar als de nevel rond 
het witte puntje) Ook onze zon staat dit einde te verwachten binnen +/- 5 miljard jaar … 
 
 
Geef toe Peter heeft het. Er gebeurt niks en hij kan er toch een heel gazet over volschrijven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luc zit met parasieten in zijne hof: 
 
 
Dag Jan, 

 

Misschien iets voor je Corona nieuws. 

Gevonden in mijn tuin, de Klavervreter. 

De Klavervreter is een relatief zeldzame bremraap zeker voor de kempen. 

De plant parasiteert op lipbloemigen. Bij mij was dat op rode klaver. 

 

Groetjes Luc 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er is ook weer wat monitoring werk verricht. Twee jaar geleden deden we xaarnemingen aan het pas 

heringerichte Stijnsven op het militair domein en beschreven er de aanwezigheid van Witte waterranonkel. 

Intussen werd ons gevraagd dit in het kader van de “meetnetten” verder op te volgen. We stuurden er onze 

voorwaartse waarnemers Luc en Ine naartoe en ze kwamen terug met een fantastische waarneming! 

 

Dag allemaal 

  

Dinsdag zijn we onder begeleiding van Johan Vanhertem de witte waterranonkel gaan inventariseren in het 

Steynsven. 

Het is enkele jaren geleden dat in het Steynsven natuurwerken zijn uitgevoerd en daar is nu het resultaat al mooi van 

te zien. 

We hebben er ongeveer 200 m² kunnen opmeten. 

 

 

 

 

 

Zeer mooi resultaat, daarnaast ook drijvende waterweegbree gevonden wat dit ven nog uitzonderlijker maakte. 

Daarnaast nog grondster, veenbies en heidekartelblad in bloei gezien en dat allemaal bij zeer warm zomerweer 

alhoewel de natuur zitten te snakken zéér véél slecht weer. 

 

   

groeten Luc 

 

 

 

 

 



Het wordt een gewoonte om Dirk het laatste woord te geven: 

 

Geachte Bloemenmeisjes, dito Bloemenjongens 

 

Gisteren fietstoertje gemaakt. Mijn vrouw is eindelijk na 10 weken verlost van een brace wegens voetblessure. 

Dus veel tijd gehad om de benen te strekken, zitten op een bankje was er niet bij, stilstaan nog minder. We moesten 

voor de donker thuis zijn. 

Niets belette echter dat ik ergens te Grote Brogel halt hield aan een erg klein landbouwperceeltje dat ingezaaid was 

met klaver. ( 1-2 aren groot ) 

Het bijzondere daaraan dat het een verschrikkelijk mooie soort klaversoort was nl. INKARNAATKLAVER oftewel 

TRIFOLIUM INCARNATUM. 

Vermoedelijk is het bij de meesten wel gekend, toch vond ik dat dat blommeke ook aandacht mocht krijgen wegens 

haar/zijn schoonheid. Tactiel; poezelig en zacht. 

Wellicht gebruikt als groenbemester. Geen opzienbarende vaststelling, maar het was mooi om dit kleinood om te 

aanschouwen. 

 

DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


